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7 Han DE NAS 


Uzay Ajanı Luk'un yepyeni bir macerası 


CUMA GÜNLERİ ÇIKAR 


Sahibi: 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına: KEMALILICAK 


Genel Yayın Müdürü: Refik ÖZDEK Yazı İşleri Müdürü: Gürbüz AZAK Teknik Yönetmen: Muzaffer ILICAK 


ABONE O 
Altı aylık: 500 TL Yıllık: 1000 TL 


Yurt dışı abonelerine posta masrafı eklenir 


ADRES: 

Tercüman Çocuk Dergisi 

Tercüman Tesisleri - Topkapı İSTANBUL Telefonlar: 25 42 10 - 254220 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


/ o 
31 EKİM 1980 SAYI:44 CİLT:15 
GENEL SAYI:185 


24 SAAT 


SİZİ UZAY SEYAHATİNE 
DAVET EDİYORUZ 


Sevgili çocuklar, 

Bugün Sizi uzay seyahatine “davet ediyoruz. Geçmiş çağlardan gelecek çağlara kadar uzanan eşsiz 


© bir geziye çıkacağız sizlerle. Ama, 


zaman tünelinden geçer gibi binlerce yıl geriye gittikten sonra, bu defa geleceğe ulaştıran bir araçla milyonlarca ışıkyılı uzaklıktaki gezegenlere kadar sürecek bu yolculuğu, biz, altı ayda gerçekleştireceiz. : 

Gerçekten, bugünden itibaren derginizin ilâvesi olarak fasikül halinde vermeye başladığımız. 
“Uzay Ansiklopedisi” sizi yıldızlar aleminde dolaştıracaktır. Çok heyecanlı bir kurgu-bilim romanı gibi 


DÜNYAYA 


MÜHLET 


okuyacağınız bu ansiklope: gerçekleri anlatacak ve uz nın herkesi ilgilendiren sunacaktır... 

© Ailenizdeki heri yaş grubundaki insan zaman yararlı ola 


larına yayın yoluy etmek için hiçbi kaçınmayan ve size böyle sunulmasıni sağlayan Sayı ILICAKfın önsözündi 

niz. : 


Gösterdiği 

lışma şevkimizi y 
- Mutlu sevgili çocuklar... 


URANYUM NEDİR? 


Uranyum; demir görünüşünde, 18,7 yoğunluğunda, 18009 C'de eriyen bir katıdır. Atom numarası 92, atom ağırlığı U-238.07. Tabii elementlerin sonuncusu olan bu elementin önemi geç anlaşılmıştır. Kimyasal özelliği açısından son derece önemlidir. Kolayca yükseltgenir ve ısıtıldığı zaman yanar. Birçok oksidi bilinmektedir. 


Uranyumun en büyük özelliği radyoaktif bir element oluşudur. Radyoaktiflik olayi ilk defa bu element üzerinde H.Becguerel tarafından keş- 

, fedilmiştir. Atom konusu ve atom fiziği “Uranyum ötesi elementler”in keşfiyle gelişmiştir. (Uranyum ötesi 11 
elementten biri olan plütonyum piller- 


de bol miktarda bulunur.) 

Uranyumla ilgili çalışmalar son derece karışık ve güçtür. Ülkemizde bu alanda önemli bir çalışma şimdilik yok. 


ARABESK MÜZİK TRT'DE NİÇİN ÇALINMIYOR? 

TRT yetkilileri, arabesk ya da “Dolmuş müziği” denilen şarkıları “Yoz müzik” saymaktadır. Arabesk” in Arap müziğinden kaynaklandığı ve müziğin insanı rahatlatma özelliğinden uzak bulunduğu belirtiliyor. 
Bu yüzden arabesk şarkıların radyoda ve tel&vizyonda çalınmasına engel olunmaktadır. 


BİZE YAZAN OKURLARIMIZ 


DENİZLİ den; Kadir Kalfa, Özay Benlioğlu, Tamay Ersoy; YOZGAT tan ; Üstün Arslan; ADANA'dan: Kadir Çolak; KI-ZILCABÖLÜK ten: Şaban Yağlıca; İS-TANBUL'dan Okan, Özkan, Turgay Abay, Müslim Yılmaz, Temâl Pala;İsma- 


il Yaşar Kalkandan; SULTANHİSAR" dan: Teoman Çimencloğlu; KAHRA- 


Beyhan ULU 


Halli TİFTİK 


MANMARAŞ tan: Erdoğan Bayoğlu; ANKARA'dan : Hakan Aşkar, Sedat Akyürek, Emel Karagöz; YILDIZELİ den; M.Bâki Yılmaz; ÇANAKKALE den ; Ali Yıldırım; OSMANİYE 'den :Hulusi Bulut; TOSYA'dan; Halil Tiftik, Sedat Ağacıkoğlu, Nihat Ağacıkoğlu , Ahmet Nalbântoğlu; NEVŞEHİR'den Yusuf Erdem; KIRŞEHİR 'den: Beyhan Ulu. 


Kadir KALFA 


A.NALBANTOĞLU Sedat AĞACIKOĞLU Nihat AĞACIKOĞLU T/ÇİMENCİOĞLU 


Dergimiz adresine para gönderip cilt 


kapağı veya eksik sayılarını isteyen okurlarımızın isteklerini hemen yerine getiriyoruz. Ancak ne istediğini kesinlikle belirtmediği ya da eksik adres yazdığı için bazı okurlarımızın istekleri ellerine ulaşmıyor. Aşağıda bu durumdaki okurlarımızın adlarını ve gönderdikleri Para miktarını yayınlıyoruz. İsmi yazılı olanlar hemen bir mektupla ne istediklerini ve tam adreslerini lütfen bize biidirsinler. 


NE İSTEDİKLE 


Hakan Soylu (100 TL)-Akdağmadeni YOZGAT 

İlyas Şen (100 TL)-İZMİR 

Aygün Eldemir (100 TL )—BURDUR 

Atilla Uğur Kupa (100 TL)—TARSUS 


Mehmet Besler (100 TL)-M.K .Paşa/BURSA 


H.İbrahim Arslan (100 TL)-ERZURUM Bayram Yıldırım (100 TL)-Pendik/İsT. 
Sinan Atik (100 TL)— ANKARA Şefik Gök (100 TL)—BURSA Şener Kazcıoğlu (100 TL) -Simav— KÜTAHYA 
Gülhan Okur (100 TL)-Yakacık/İST Levent Zorluoğlu (100 TL)-BURSA Metin Özgan (100 TL)-DOĞUBEYAZIT Veysel Gökdemir (100 Tüj)-Kartal/ İSTANBUL 
Ahmet Kanarya (100 TL)—KAYSERİ Durmuş Yiğit 1100 TL)-KIRIKKALE Şükrü Kütükçü (100 TL) Hendek— SAKARYA ömer Tüfekçi (100 TL) 4. Levent/İST Ali özokutan (250 TL)—KAYSERİ Mesrure Okur (300 TL) Büyükdere/İST Zehra Elibol (100 TL)—Anadolukavağı /İ ST ismail Aktepe (100 TL)—DÜZCE Hasan İkinci (100 TL)—GAZİANTEP Hatice Aşık (480 TL)-Bafra/SAMSUN Bayram Ceylan (500 TL)—ÇORUM Nihat Sezer (30 TL) KONYA Murat Karaarslan (45 TL) -Usküdar/İST Bora Onur (20 TL)-Yeşilyurt/İST Belkis özdemir (380 TL)-BALIKESİR Vehap Çakmak (100TL.)— Akyazi/ i SAKARYA 


ADRESİNİ YAZMAY ANLAR 


Salih Zeki Çil (200 TL) 
Musa Abeş (200 TL) 


İSMİNİ YAZMAYI UNUTANLAR 


İstanbul, Bahçelievler, 3. Cad. Pazar Durağı, 70 (200TL), 

Istanbul, Kadıköy, Acıbadem Yaprak Sok. Belkıs Apt.3/1, (200 TL) 


CİLT KAPAKLARI (ADRES YETER-SİZLİĞİNDEN) GERİ GELENLER 


Mehmet GündoğanMANİSA, 
Tayfur Utku-İSKENDE RUN: “© Elmas Kaymaz-BORNOVA 


© 
N 


( 


w ZİPİR 


ZAK KADZAKCEDI,SEN SERSEM BUDALANIN DAHASI DA VAZ: SENİ TANIDIĞIMDAN EEZi ZİZİSİN . BUNU YÜZÜNE KAS, TW CANIMI SIKI YORSUN .sUs! sus. 
SÖYLÜYORUM ... NX YANA ETTiZMEDİM. 
SENDEN NEFRET 
” EBYOLUM , İĞEE- 
İNİYORUM ,TikSİ- 
NİYOZUM.. 


ÇİRLİNSİN , ZÜLÜSSÜN, APTALSIN.. SÖYLE SANA BALLTIĞIM ZAMAN DÜNYANIN EN BAKALIM KAFASIZ. BİZ FADE Arıl ÇİPKİN YAZATIĞINI GÖRZMÜS OLUYORUM ! 
Bİ? FARE Vic EDEP? PAPA CİRZKİNİ OLAMAZ. v 


HANDI © 
SİMDİ DEFOL ; 
AZIK SELAM 
İM BELLEME 


İNANLIZ 
SEY DE- 


TELEFON ED(YOZDUN GAVBA.. 
AMA Cor Vİ #BiLiYOZSUN Ki DÜN-ÇEN REBİ TELEFONLAZ ÇAUS- 

MYWOZ AâzzAa Vaz” 


| VOLKAN : ZPAAVI 
olkan ve arkadaşları bir Yunan adasına mecburi iniş yaparlar. Niyetleri uçaklarını tamir edip geri dönmektir Fakat paniğe kapılan halk durumu Yunanistan'a bildirir. Adayı istilaya gelmediklerine halkı inandıran Volkan ve arkadaşları, Çı- 


2. 


ÖZET: Uçakları arızalanan kan Yangında bir Çocuğu da kurtarırlar. Volkan'da Belediye Relsi ile Savası önlemenin Çarelerini aramaktadı 
7 YANGIN, ARADAKİ BUZLARI ERİTMİSTİ..) 


TEĞMEN FARUK NE ASKERLERİ YANGINI KISA ZAMANDA SöÖNDÜR- an 


TEŞEKKÜR EDERİM... ZAMAN EN ÖNEMLİ 


Yunan AHasında 


e 


BEN BELEDİYE BAŞKANI KAVANIDIS... KASABAM ADINA 


ŞORUNLMUZ... YUNAN UGAK- 


KAP 


SİZE TNANIYORLM. 
UÇAĞINIZI ONAR: 
MANIZ İGİN 
ELİMİZDEN 


BULUNDUKLARI 


T 


KESİF LUGAKLARININ GERÇEK TEN 

RAPORUNA GÖRE ADADA 

TÜRKLERİN BULUNDUĞU 
© KESİN... 


HAA KOMANDO ALAYINI 
NORATLAS UGAKLARIYL 
ORAYA GÖNDERELİM... 


DE ATINA'DA,. 


LAR. VARLIĞIMIZI SAPTADILAR... ATINA'DAKİLERİN SİZİN p 
7. 


ADALARIMIZA 


ü GIKAN TÜRK KOMANDO- 


LARINI PÜSKÜRTMEYE 


GİDİYORMUŞUZ... BU 
KEZ iŞ CDDİ.. SONUNDA 


SAVAŞ GikTI DEMEK... 


SA 


2 NAZ 
SONUNDA 
BARUT FIÇISININ. 
PATLAYACAĞINI Bi- 

LİYORDUAM BEN. 


UÇAĞIMIZ İÇİN GEREKLİ PARÇALARI * HAVAALANIN- 
DAN SAĞLADIM... EN 


NE NORATLAS TİR ULAŞTIZMA HAYALANDILAR... E d 


GEG SABAHA KARŞI 
UÇAĞIN ONARIMINI 
STRİP BURADAN 


BU GECE YUNAN ASKER- ATİNA'DAKİLER BURAYA EN KESTİR-LERİNİN ADAYA GELMESİNİ e ig iğ RE el ASE ÖNLEYEBİLİR2SEK. ÇATIŞ- MAK E LERDİ ALANIN MAYI DA ÖNLEMİŞ a 
OLURUZ. 


Dİ Z ELEDİYE BAŞKANI KANANİDİS'İ DE AL, K HAVAALANINA DOĞRL YOLA Mei a AA NETİLAR.. MANA KARARMAK ÜZEREYD GÖTÜRÜN / ALAN MÜDÜR 
İLE KONUŞUP TKNA 
ETMEYE GALIŞAYIM... 
İŞİN SONUNDA, SILAA 
TEHDİDİ KARŞISINDA DEDİKLERİNİZİ YAP- 
MAK ZORUNDA .. 
KALDIĞIMIZI SöY- 


(AZ SONRA İ.YANİ HAVAALANINI UGAĞIMI ONARMAK İÇİN EB SEN NE DİYORSLIN ŞSAL ETMENİZE GÖZ YUM - İZAMAN KAZANMAK ZOR İŞE KAVANIDIS MAMİ MI İSTİYORSUNUZ iğ 

YİZBAŞI... a 


U GECE 
LİNDAYIZ..İ 


EE 


BUNUN GEREK 
TM MÜDÜR BE 


ES EH/ SİLAA TEHDİDİ ALTINDA OLDUĞUMUZA HAKLILAR. İSTEDİSLERİ BEİ AE OE AYON GÖRE YAKALADIĞIMZ İİSTEĞMENİ DE SADECE ALANIN IŞIKLARINI Ş SERBEST BIRAKALIM... 


TURKLER KENDİ AÇIL ARINDANİ ANLI 


BU GECE İÇİN KAPATMAK... 
BUNU SİZE SİLM 3 
TEKDİDİYLE — 
YAPTIRDIKLARI 

İİ İCİN KİMSE 
Bizi SUÇLA- 

YAMAZ... 

| BİLMEM. 

ANLATABİ- 


LİYOR 
MUYLUM 2 


TEĞMEN FARUK / ON ASKERLE BURADA KAL / ŞINDI DOKTOR LİTSAS'IN UÇAĞIN ONARIMI SİTENE KADAR HAVAALANINDA EVİNE GİDELİM... HAKKI HİÇ SİR ISIK YANMAYACAK.. 


YLA DUNYA 
DEĞİŞTİRECEK 


AYNI ANDA KOMANDO Dolu | YUNAN NORATLASLARI ADAYA DOĞRU GELİYORLARDI... 


Zİ LARI HAAALANINDAN ALDIM... UÇAGA KADAR İSTEDİĞİN YEDEK PARCA yl Ec ERİ 


“TAŞIYAN 
LA 


5DA ÜSTÜN 
GELDİLER... 


REZALET BU/ HANAALANI ALAN TÜRK GÖRÜNÜRDE Yok... IŞIKLARI KLNNE TLERİNİN KAPITMŞLAZ.... : ÜNDE 


İm e 
> çi D) 
ÜN TELSİZE DE. CEVAP VERMİYORLAR / ç NASIL İNECEĞİZ... w>» N 
. am 4 Lâ 


4V 3 g 
7 GN I 
DA, | NIN 


ENET.. YAKINDAKİ BASKA BİR HAVAA GESİ DÖNEN NORATLASLAR 


LANINA 4 
GİDELİM... SAF SÖKERKEN ASKERLERİ in HANAALANINA 


AK 
PARAŞLTLE İNDIRİRİZ.. 


ZANLUŞ HAKKI NE ÜSTEĞMEN ERDOĞAN 
| ONARIYORLARDI... 


BU GECE ADAMIZIN ŞELENEKSEL ŞARÂP FESTİ-Vali. BAŞLIYOR... YÜZBAŞI... SİZLER DE DAVET LİSİNİZ.. SONSUZ BİR 

BARIŞ DİLEĞİYLE 


ADA HALKI TÜRK ASKERLERİYLE BİRLİKTE EĞLE- 


NİYOR... 


ANLAŞILDIĞINA GÖRE TÜRKLER ADADAKİ a ELE EM iRiP TRAFİĞE 


Bu SIRADA Yi k 
YUNAN YETKİLİLERİ DURUM © 
DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR- 7 
LARDI.. ZE SEZ NX 


GOK TUBAF BiR DURLİM BLI...DİSER YUNANİSTAN'IN LARİSSA 


VE TÜRKİYE'NİN ESKİŞEHİR HAVA LİSLERİ 


ADALARIMIZDA TÜRK SALDIZISIY- ARASINDAKİ NATO TELEFON HATTI CALIŞTI.. 


LA İLsili KG BİR OLAY YOK... 

TÜRKLER NEDEN 

YALNIZ BU ADAYA 
ÇIKSINLAR ? 


Vi 
Nİ 
BU İSDE BiR BiT YENİSİ VAZ. 


UNUNU 


Z NAR 
SILIK VERİRİZ... 


ie 


APADAKİLER HAYATLARINDAN MEMNLNDULAR NATO TELEFON HATTININ DOĞU UCUNDAKİ 


— “ILİRK GENERALİ, YUNANLI MESLEKTASININ SUÇLAMALARINI DİNLEDİKTEN SONRA 


SöZLNÜ ETTİĞİNİZ ”HAVAALANINI TRAFİ BE KAPATMA, OLAYI BİR TEDHİS ÖRGÜ-TÜNÜN iŞi oLAslUr.. 


NE DEDİNİZ? Bu UÇAK MANENRALARA KATILACAK SABA BIR U- BİR KOMAND> BSIRLIĞINI TAŞIYOR-ÇAĞIMIZ KAYy- Du... SABAHKİ FIRZTINADA BAĞLAN- 


Sk zim 


BAKIN GENERAL / HİÇ BİR BİRLİĞİMİZ HERHANGİ BİR ADANIZI İŞSALLE GÖRENLENDİRİLMEDİ... 


HAYIR GENERAL / İİG-BEŞ TED-HIŞCİNİN BAŞARAMAYACAĞI 
KADAR BÜNÜK BİR IŞ BLI. 
ISTABARATIMIZA GÖRE ÜNİROZMALI BİRKAÇ ASKE- 
BİNZ YAKALANMIŞ APADA.. 
AYRICA KEŞİF UÇAKLARI- 
MZ ADAYA İNMİŞ BİR. 
TÜRK UÇAĞININ FOTOS- 
RAFINI GEKTİLER.. 
BIR TRACKER 
UĞAĞINIZ... 


UÇACIMIZIN 
KAYBOL DLUĞLI 
TARAFINIZA DA 
BİLDİRİLMİŞTİR. 
SANIYORUM... 


kai 


BENİM BLI KONUDA 
BiLGIM YOK... 

BELKİ BUROKRA- 
SİNİN ÇARKLAR 


İSSAL OLARAK NİTELEDİĞİNİZ OLAY | | MECBURİ İNİŞ BİLE OLSA ASKER- 

KAYBOLAN, UGAĞIANZLA İLGİLİYSE LERİNİZ AVDDAMZDA T ANLAMIY- 

MECBLIRİ İNİŞTEN BAŞKA BİR ŞEY LA BİR ASKERİ HAREKÂTA GİRİŞ-OLMAAZ BLI... Ş DURLUM- 


ŞAFAK SÖKERKEN 
ADAYA PARAŞLTGLİ 
BİRLİKLERİ İNDIRE- 
CEĞİZ.... ASKERLERİNİZ TOPRAKLARIMIZDA 
SILAA KULLANMAYA 
KALKARSA 
SONUCLIN 

SORUMLUSU 
BİZ OLAM- 
YZ... 


SÖZÜNÜ ETTİĞİNİZ 
Mi aye 
İR BAĞLANTIiz YOK... DOLAYI - | | LERİNİ SANUNLURLARSA ATEŞLE SIYLA ONLARA OYNAMIŞ OLURSUNUZ GENERAL SILAKLARINI Bi- ” 
RAKMALARINI GG M4 EMREDEMEYTZ.. / 


YUNANISTAN'I “TEADİT Mİ EMİYORSUNLIZ ? 


HAYIR / DOSTÇA BİR 
UYAZIDA BULUNLYORLUA 
BASIT BIR MECBLIRI 
İNİŞİ SORUN YAPMAK ISTİYORSANIZ. . 
NDİ SİLECEĞİNİZ 


ira SÖKERKEN PARAŞLITGLI .BİRLİKLERİ bi m 


OLDUKÇA TYi KONLI 
BİR ASKER VAR. T: 


UÇAĞIN ONARIM WE 77 SUZAYA BURAYA DAĞILMIŞ ASKERLERİMİZİ NASIL GİDİYOR TOPARLAYIP GİDELİM 


DEVAMI HAFTAYA 


KARA ALTIN 


Gitgide tükeniyor ve gitgide pahalılanıyor 


GÜNDEN güne artan enerji ihtiya cının karşılanabilmesi için bütün dünyada bilim adamları yeni enerji kaynakları arıyorlar. Atom enerjisinden güneş enerjisinden faydalanmaya çalışıyorlar. Bu konuda yeni buluşlar birbirini izliyor. Fakat her şeye rağmen daha en az 50-60 yıl petrolün önemini koruyacağından kimse kuşku duymuyor. İşin asıl korkulan yanı 2050 yılından sonra dünya petrol rezervlerinin tükenmesi , 

İki komşumuz, İran ile Irak arasında çıkan savaş, bu yüzden tüm ülkeler tarafından endişe ile izleniyor. 
Çünkü bu ülkelerden ikisi de bugün 


İRAN'a;ait Hark adasındaki ham petrol dolum tesisleri. Buradan dev tankerlere günde yaklaşık altı milyon ton petrol yüklenebilir. İran-Irak 


savaşında bu dolum tesisleri de büyük hasar gördü. 


1496 


pe 
 — PLASTİKLER, DETERJANLAR, 


dünyanın en büyük petrol üreten ülkeleri arasında yer alıyor. 


İLK PETROL ÜRETİMİ 

Dünyada ilk defa petrol, bugünküne benzer şekilde 1859 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Pennsylvania eyaletinde Titusville kentinde üretildi. Emekli bir demiryolcu olan Edwin L. Drake toprağın 
210 metre derinliğine inerek petrol 
çıkarttı. Böylece, yer altındaki petrolün kuyu açılarak çıkartılabileceğini ispatladı. Tabii günümüze gelinceye kadar petrol arama usullerinde büyük yenilikler oldu. 

Çatlaklardan kendiliğinden yeryüzüne sızan petrolün ilk defane zaman ve kimler tarafından kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu konuda bilinen 1852 yılında Polonyalı bir eczacının votkayı damıtmada petrol kullanmak isterken gazyağına yakın terkipte bir yakıt bulup, bundan lâmba yaptığı, Polonyalı eczacı 


BİR VARİL PETROLDEN 
NELER OLUYOR? 


PROPAN—BÜTAN-ETAN: 
GAZYAĞI 


JET YAKITI 


YAKIT VE KEROSEN 


ENDÜSTRİ YAKITI 
MAZOT 
GÜBRE İÇİN 


BÖCEK İLAÇLARI, 


FOTOĞRAFÇILIK, KOKULAR. 


—— ARTIKLAR 


Petrol taşıyan tankerler, dünyanın her yerinden, dünyanın her yerine gece-gündüz demeden gider dururlar. 


İgnacy Lukasiewicz'in yaptığı lâmba bugün müzede saklanıyor. 


NASIL ÇIKARILIR? 

Günümüzde karada olsun; denizde olsun petrol, toprağın derinliklerine sokulan borulardan yararlanılarak yeryüzüne çıkarılıyor. Pompalarla toprağın derinliklerinden yeryüzüne çıkarılan ham petrol, döşenen borularla depolarda toplanıyor. Buralar- dan'yine borularla ana depolara taşıniyor. 

Ham petrolden pek çok değişik türde madde elde ediliyor. Benzin, sezyağı, kalorifer yakıtı, sanayide kullanılan pek çok madde ve nihayet asfalt ham petrolden çıkarılıyor. Bu iş için rafinerilerden yararlanılıyor. 


Ana depolardan ham petrolün rafinerilere taşınışı da başlı başına bir iş. Taşıma işinde kısmen boru hatları, fakat büyük ölçüde dev tanker ler kullanılıyor. 


Mesela Kak'ın ürettiği ham petrolün bir kısmı, sınırlarımız içinden ge- 
“çen petrol boru hattı ile İskenderun “limanına akıtılıyor. Buradaki dolum tesislerinden tankerler tarafından alınarak rafinerilere götürülüyor. Ülkemiz bu işten para da kazanıyor. İrak bizim hudutlarımız içinden geçen boru hattından akıttığı petrol için belirli bir para ödüyor. 


EN Eği 
Oldukça yaşlı has- iin 


tasını muayene eden Evin hanımı sütçüye doktor: -Bu kadarı da görülmüş şey değil, -Hiç meraklanma- dedi. 
yın, dedi. Yüz yaşına -Ne oldu? 
kadar yaşayacaksınız. -Daha ne olsun, dünkü süt yarı Edi in eğ -Aman doktor bey, arıya Su idi. 
: .. Şu senin göste- v ? Yelki 4 
şe dr e : ben zaten yüz yaşında- -İnanın yanılıyorsunuz efendim. Çünyım. kü bizim semtte tam bir haftadır sular -Demedim mi?!.... akmıyor: 


YAZISIZ © 
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BORÇ MESELESİ 

- — Adamın biri arkadaşından bin lira borç istemişti . Ama ancak beşyüzlira alabildi. 

Aradan bir zaman geçtikten sonra, arkadaşı alacağını isteyince adam küplere bindi)... 
, Kim kime borçlu? Ben senden bin lira istemiştim sen beşyüz lira verdin. Daha beşyüz lira borcun yok mu? 


İLK UÇAK SEYAHATİNDE 


Mehmet bey, ilk defa uçağa biniyordu. Yerini aldı ve kemerini itinayla bağladı. 
Hayatından son derece memnundu. Bir ara hostesi çağırdı. Kız: 

-Arzunuz efendim, diye yaklaştı. 

-Hiç, sadece memnun olduğumu belirtecektim. 

-Teşekkür ederiz. 

-Yalnız şaştığım bir şey var. 

-Ne gibi? 

-Pencereden insanlara bakın. Karınca gibi görünüyorlar. 

Hostes, baktıktan sonra, gülümsedi: 

-İyi ama, onlar sahiden de karınca. Uçak henüz havalanmadı ki. 


GözLükçü 


(1 


YAZISIZ 


-Görmemezlikten gel.. Süpermarketin yeni dedektifiymiş. Kendini pek zeki sanıyor... 


b 


Amerikalılar “Varsa, yoksa Ragbi" diyorlar. 


FUTBOLU SEVMEYEN ÜLKELER DE VAR 


Amerika'da beyzbol,. basketbol ve Amerikan futbolu büyük ilgi görüyor. 

> 


SPOR dallarına duyulan ilgi ülkeden ülkeye büyük farklar gösterir. Bazı ülkelerde en yaygın spor futboldur. Bazılarında basketbol büyük ilgi toplar. Bazı ülkelerde ise bizim pek iyi tanımadığımız spor dalları ön plâna çıkar. 

Hokey, ragbi gibi sporların futboldan, basketboldan, voleybolden çok daha yaygın olduğu, sevildiği ülkeler vardır. 

Bizde ilk sırayı şüphesiz futbol 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alır. Bazı yerlerde ise futbol pek çok spor dalından. sonra gelir. Meselâ Amerika Birleşik Devletlerinde son- dan ikinci sıradan yukarı çıkamaz. 


Amerika Birleşik Devletlerinde en sevilen spor dalı, kurallarını bile bilmediğimiz, bazı sinema, televizyon filmlerinde gördüğümüz Amerikan futboludur. Yapılan bir anket her hangi bir spor dalına ilgi duyan her yüz Amerikalıdan 46'sının, en fazla Amerikan futbolunu sevdiğini ortaya koymüştur: Bunu de 32 ile beyzbol, yüzde 10“ ile baskötbol, yüzde, 4 ile tenis, yüzde 3 ile golf, yüzde 2 ile buz hokeyi, yüzde 2 ile futbol ve yüzde 1 ile bovling izlemektedir. 


Yürüyüş te vee olarak kabul edildi 


Olimpiyadlarda ve Uluslararası karşılaşmalarda yürüyüşe yer veriliyor. 


ULUSLARARASI atletizm şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda son yıllarda yer verilen bir spor dalı da yürüyüştür. 

Yürüme yarışı aslında son derece yorucudur. Çünkü kesinlikle belirli kurallara uyulması gerekir. Yürüme yarışında koşmadan farklı olarak atletin bir ayağının daima yere basar halde olması şartı aranır. 

Yürüme yarışı da koşularda olduğu gibi değişik mesafelerde yapılır. 3 bin ve 10 bin metre yürüyüşler stadlarda, pistlerde düzenlenir, 20, 
30 ve 50 kilometrelik yürüme yarışı 
ise stadda başlar, maratonda olduğu gibi stad dışında şehrin caddelerinde sürer ve yine stadda tamamlanır. 

Aslında bir Sürat yarışı olmamasına rağmen, yürüyüşte de dereceler oldukça yüksektir. Meselâ bu daln ünlü atletlerinden Meksika'lı 
Bautista 20 kilometreyi 1 saat 20 
dakika 06 saniyede almıştır. Yine Meksikalı Gonzales'in ise 50 kilometre yürüyüşteki derecesi 3 saat 41 dakika 19 saniyedir. 


FUTBOL 
KULÜPLERİMİZ 
YİNE ŞAŞIRDI... 


Sezon ortasında harıl harıl kiralık futbolcu arıyorlar 


KULÜPLERİMİZ bu yıl ,geçen yıllarda görülmedik şekilde kiralık futbolcu peşine düştüler. , 

Beşiktaş, golcü eleman olarak gördüğü Özer'i aldı. Galatasaray savunmasını güçlendirmek için, Kadir ve Ali Çoban'ı ara transferde kiraladı. 
Fenerbahçe yeni oyuncular arıyor. 

Bütün bunların sebebi, transfer ayında işi sıkı tutmamak. Daha doğrusu bütün ağırlığı birkaç yıldız futbolcu üzerinde toplamak. 


PLÂNSIZLIK YÜZÜNDEN 


Alınan bir veya birkaç yildiz futbolcu ile kadroyu güçlendirdiklerine inanan kulüp yöneticileri maçlar başlayınca takımdaki aksaklıkları görmeye başlıyorlar. Önceden, ciddi bir transfer programı - yapmayışlarının cezasını çekiyorlar. 


TRABZON'UN ÖZELLİĞİ 


Bizde en uygun transfer politikası izleyen kulüp olarak Trabzonspor görülüyor. Takımın temel direği sanılan yıldız futbolcuları sattığı halde, yerlerini genç elemanlarla rahatça dolduruyor. Kendisi genç futbolcu yetiştirmeye önem veriyor. Ayrıca henüz parlamamış futbolcuları alıp, kendi oyun sistemlerine uygun olarak yetiştiriyor. Takımın diğer oyuncuları ile kaynaştırıyor. Bu yüzden de isim yapmış elemanlarını sattığı halde takım büyük sarsıntı geçirmiyor. 

Aslında transfer programının daha ligler bitmeden yapılması gerekir. Takımın aksayan yerleri belirlenir. Buraların hangi futbolcular ile takviye edilebileceğine karar verilir. Yabancı ülkelerin pek çoğunda bu şekilde oyuncu alınır. 


Kırmızı, beyaz ve lacivert renkli formalar çoğunlukta 


Yukarıda değişik renkli formalar görülüyor. 


MİLLİ liglerde yer alan takımlarda en çok rastlanan forma renkleri, umulduğu gibi sarı-lacivert, sarı-kırmızı veya siyah- beyaz değil: 

Formalarda kullanılan renklerde çoğunluk kırmızıda. İkinci sırayı beyaz, siyah ve lacivert alıyor. 

Altışar takımın formaları kırmızı-siyah, kırmızı-lacivert ve yeşil-beyaz. 


Yeşil-beyaz renkli forması olan takımlar Bursaspor, Vefa, Giresunspor, Konya İdman Yurdu ve Kırklarelispor. 

Kırmızı-siyah forma giyenler Eskişehirspor, Karagümrük, Ankara Gençlerbirliği, Çorumspor, Karabükspor ve Erzincanspor. 

Kırmızı-lacivert forma kullananlar ise Zonguldakspor, Mersin İdman Yurdu, Altınordu, Ödemişspor ile Eskişehir Demirspor. 


Kırmızı-beyaz formalı takımların sayısı ise beş. Bunlar da Boluspor, Samsun- spor, Şekerspor, Sebat Gençlik ve Antalyaspor. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forma renkleri olan sarı-kırmızı, sarı-lacivert ve siyah-beyazı ise daha az takım benimsemiş durumda. 


il 


bi. 


ÜİNLAYA şike LI 


İMŞEK > 


GELE RAYS YT 
KARA, SİMSEK SÜLÜNE HABER. 
VEZMİSTİ AMA ELLERİNDE MESALE OLAN ADAMLAR ULUER TAZAFTAN HÜCUMA GEÇTİLER YANİĞE KAPILAN SURU KASMAYA BASLADI.. 


AT ANCILADININ AZ 
UZAĞINDA.. 


ATLARI 
UCURUMA POĞZU 
SÜZÜYOZLAZ MAK - 


SATLAZINI ANLADIM 
EPA 74 


İNGLAR MEŞALELER 


SALLIYOR ,ATLARI PAZ 


BİZ NELE SIKISTIZIYOZLAZDI Aİ 


PANİĞE KAPILAN VE UIZLA 
GELEN HAYWANLAZIN YAPABİLECEKLERİ BİZSEY 
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NE YAZIK Kİ ARKADAŞLARI 
PZİ SEKİLDE ÖLDÜLER... 
BU TÜZ. AMCILIĞI SENMİYO - BUM GEPLEK SAVAŞCI 
BÖYLE AVLANMAZ.. N 


UÇUZUNUN DİBİNDE AT CEsETLEZİ YIĞILMISTI.. MEÇHUL KABİLENİN ANCI - LARı ORAYA Koşup GEt 


BİZ O SAYASCILARIN 


PAZCALANP ETLERİ YÜKLENDİLELR.. AVLANMA BÖLGESİND 


BÜYÜK BI? KISMINI PA KURT NE CAKALLAZA BIRAKTILAR -- 


E | ADAMLARIN ELİNE 


OZADA Pek çor si VAZ 
AMA GiDİP ALAMANIZ -. 
NİYE CEĞİMİZİ KENDİMİZ 


ANLAMALIYIZ -! 
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Claude Monet'nin 


32 yaşındaki resmi. Bu resmi 
ünlü ressam Renoir çizmiş. 


Ressamı ve resmi gün ışığına çıkaran ressam 


Mene 


Çiçekleri, kırı 

ve gün ışığını 

çok seven 

Fransız ressam Monet, yepyeni bir akımın doğmasına sebep oldu 


Resimleri şimdi dünyarun'en ünlü müzelerini süslüyor 


HER şehirde olduğu gibi, Fran: sa'nın Le Havre şehrinde de pek çok kitapçı dükkânı vardı. Ancak bunlardan biri, vitrinini süslemek için yalnız kitaplardan değil, 15 yaşında bir gencin çizdiği karikatürlerden de yararlanıyordu. Böylece halkın ilgisini daha fazla çekiyordu. 


Kitapçının vitrininde yer alan Claude Monet imzalı karikatürler yalnız müşterilerin ilgisini çekmekle kalmadı, o yılların tanınmış ressamların- dan Boudin'in de beğenisini kazandı. 
Boudin, Monet adındaki gençle ilgilendi ve onunla birlikte 1856 yılında Rouen'da bir sergi açtı. Sonradan resim sanatında bir akıma öncülük edecek olan Monet, o zaman henüz 16 yaşındaydı. 

Günümüzde dünyanın sayılı ressamları arasında adı geçen Monet'nin yaptığı resimler o günlerde hayli yadırganıyordu. Zamanın ressamları çalışmalarını dört duyar arasında sürdürür, ciddi portreler, tarihi olayları yansıtan resimler yaparlarken, o tabiattan'görüntüleri renklendiriyordu. 
İlkbaharı, çiçekleri, çalışan insanları konu alıyordu. ği 


DOSTLARI > 

Bazı Avrupa ülkelerini gezdi. Ünlü ressamlar Renoir, Cözanne, Degas, Sisley, ve Pissarro arkadaşları arasındaydı. Onları da atelye dışında çalışmaya teşvik etti. Resim yapmada kullanılan boyaların tüpte satılmaya başlaması da işlerini kolaylaştırdı. Orman içlerine, bahçelere zaman zaman Renvir ile gitti. 


Yirmialtı yaşında iken yaptığı “Yeşiller içindeki lady” isimli eserinde kendisine modellik yapmış olan Camille Doncicux adındaki genç kizla 


Monet'yi üne kavuşturmada öncü olan ve 

1872'de yaptığı 

"İzlenim Güneş Doğuşu" ismini verdiği tablosu. 


evlendi. 1867'de ilk çocukları oldu. 
Camille ikinci çocuğunu doğurduktan sonra hastalandı. Parasızdılar. Camille otuzuna varmadan öldü. 


Monet resim yapmada, seçtiği yolda yürüdü. Kendisine çok yakından ayak uyduran Renoir ile koyu renkleri kullanmaktan kaçındılar. Yumuşak ve hafif renkleri kullandılar. Bütün resimlerini açık havada yaptılar. Bir keresinde Monet, soğuktan donan Sen nehri üzerinde bile resim yaptı. Fakat resimler henüz para etmiyordu. 


İLK SERGİ 

1874 yılında açılan bir sergiye 
Monet “İzlenim-Doğan Güneş” ismini verdiği tablo ile katıldı. Bu resim, Le Havre limanında sabahın ilk saatlerinin görüntüsünü yansıtıyordu. Çok beğenildi. Charivari dergisinin sanat yazarı Louis Leroy, sergi ile ilgili yazısında “İzlenimcilerin Sergisi” .deyimini kullandı. “İmpressionism-İzlenimcilik” akımının öncüsü Monet oldu. 


Bu akım, sanat çevrelerinde yavaş yavaş tutulmaya başladı. Monet, 1880'de 40 yaşında iken ikinci defa evlendi. Paris'ten 80 kilometre uzakta 


bir çiftlik evine yerleşti. Ölene kadar burada kaldı. 


. RESİMDE YENİ AKIM “İzlenimcilik”” akımı 1883 yıllarında artık çok geniş bir çevrede kabul edilmiş, benimsenmişti. Monet'nin eserleri Paris, Londra, Boston'da sergilendi. Ünü Avrupa kıtasını aşmış, Amerika'ya ulaşmıştı. 


Tabiat sevgisi ruhuna işlemişti. 
Çiftlik evinin yakınındaki bir derenin suyunu, bir çukura çevirerek minik bir göl meydana getirdi. Buraya nilüferler dikti. Ölene kadar bu gölün resmini bıkmadan usanmadan defalarca yaptı. 

Yaşı ilerledikçe gözleri bozulma- ya başladı. En büyük arzusu duvarları nilüfer resimleri ile süslü bir resim galerisi kurabilmekti. Birinci Dünya Savaşı oBaşbakanlarından Georges Clemenceau arkadaşı idi. Monet'nin 

“ arzusunu öğrenince ona yardımcı oldu. Monet de gözleri zor görmesine rağmen galerinin duvarlarını nilüfer resimleri ile süsledi. 


Bir ara kendisine verilmek istenen “Legion d'Honneur" nişanını reddeden Monet 1926 yılında öldü. 

Günümüzde de geçerli bir sanat akımının öncüsü olan dünya çapındaki ünlü ressam Monet, ameliyat olduğu "halde tam düzelemeyen gözlerine rağmen ölünceye kadar resim yapmaya devam etti. Ve ardında, bugün pek çok müzenin duvarlarını süsleyen 'birbirinden güzel sanat eserleri bıraktı. 


Monet 

açık havada zalışmayı severdi. 
Resimlerini deniz kıyısında, orman içlerinde, kırlarda yapardı. 


Tabiatı severdi. 


Çiçeklerden özellikle nilüfere hayrandı. 


O 
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Asu Maralman 


«Bağrı Yanık Dostlara» sesleniyor 


SON plağı “Bağrı Yanık Dostlara Selâm” ile liste başı olan Asu Maralman hayatından son derece memnun şu Sıralar, Şimdiye kadar müzikte beklediği patlamayı nihayet yaptığına inanan sanatçı, son plağında seslendiği “Bağrı Yanık Dostlar” için şunları söylüyor. 

“Bağrı yanık dostlar derken hayatta yüzü hiç gülmemiş insanları kasdettim. Bu dostlar özellikle doğarken şanssız olan küçükler. Çeşitli zorluklarla karşılaşan bir dolu küçük var ülkemizde. İşte “Bağrı Yanık Dostlara Selâm” derken özellikle bu küçük dostları düşündüm. Ancak onlara sadece bir plak ile selâm yollamak zor bir iş değil. Bundan böyle maddi açıdan yardıma muhtaç küçük kardeşlerim için daha değişik şeyler yapacağım.” 


Gencebay il artık küçükler için 


yz 


- söyleyecek 


ARABESK tarzı müzik söylediği 


için ekranlarımıza gelemeyen ancak milyonlarca hayranına kaset ve plaklar ile seslenen ünlü sanatçı Orhan Gencebay şu günlerde küçükler için bir çalışmanın hazırlıkları içinde. Dinleyicilerinden bir çoğunun 15 yaş civarında olması, Gencebay'ı bu tür bir çalışmaya itmiş... 

Ünlü sanatçı bu konuda şunları söylüyor: 

"Bu yere gelene kadar hep büyükleri ve özellikle sevenleri ilgilendiren besteler yaptım. 
Şimdi de daha küçük yaştakiler için kolları sıvıyorum. Sevgi ve kardeşlik şarkılarından meydana gelen bir plak yapacağım. Eminim kardeşlerim bu plağımı severek dinleyeceklerdir." 


i e - Yeni çalışmasında özellikle türkülere yer Yeni çalışmasında özellikle verecek olan ünlü sanatçı bu sebepten sazı elin- çocuk türkülerine yer veren sanatçı den düşürmüyor son günlerde... 
sazı elinden bırakmıyor... SİN 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Televizyon Sihema Müzik Telev 


istanbul Çocuk Orkesirasının 


Atatürk Yılına Selâm 
Konseri bugün... 


Serdar Öztürk'ün yöneteceği konserde 70 çocuk görev aldı İF 8 


“İstanbul Çocuk. Orkestra ve Korosu, Serdar Öztürk yönetiminde bugün 
(81 Ekim) “Atatürk Yılına Selâm” konseri veriyor. 


İstanbul Devlet Operası Müdürlüğünce “Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Atatürk'ü arma konserlerinin ilkini oluşturuyor. * 70“ çocuğun 


bölümden meydana geliyor. Her bölümde de Atatürk'ün sevdiği besteler, marşlar ve Carmen Operası yer alıyor. Ayrıca Serdar Öztürk'ün - düzenlemesini yaptığı Atatürk'le ilgili bir potbori de sunulacak. 


Sâat 19.00'da başlayacak: konsere isteyen herkes bilet karşılığında  girebile- 


evizyan 


“k 


Serdar Öztürk, Atatürk Kültür Merkezinde geçen yıl 


öğrencileriyle - verdiği bir konser sırasında. * 


görev! saldığı «kovser üç cek. 


ERSAN ERDURA 
Emeğinin meyvalarını topluyor 


Evet genç şarkıcılardan Ersan Erdura 11 yıl önce başladığı müzik alışmalarının slm. Şu günlerde fazlasıyla alıy. iğ büyük bir çıkış yapan Erdura, o sindeh son başlarından bir türlü inmek bilmedi. Evli ve iki ç. 
sahibi olan Ersan Erdura geçtiğimiz Cuma günü müzi 


Bu m hayli başarılı 


— olan sanatçı 
“ ayrıca çok kimseni cesaret edemediği şeyi başar- 
2 a vizyondaki 


Kılıç Kalkan Ekibi 
Alman TV'sinde... 


ALMAN ZDF Televizyonu geçtiği- 


miz günlerde Bursa Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterilerini çekti. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkler için hazırlanan programların arasına serpiştirilecek olan bu gösterilerin çekimi Hilton Oteli'nde yapıldı. 

Bundan önce de Türkiye'ye gelerek çeşitli sanatçıların programlarını çeken Alman ZDF Televizyoncuları, Bursa Kılıç Kalkan Ekibimizin gösterilerine hayran kaldıklarını belirttiler. Yaklaşık iki saat süren çekimi ayrıca Hilton'da kalmakta olan turistler de büyük bir ilgi ile seyrettiler. 


programlarının çoğu. 
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MİLE 


KR 


KAZA “geliyorum” demez. Bir bakarsınız, akla hayale gelmeyecek ihtimaller gerçekleşip, kişilere ecel terleri döktürür. Nitekim Atlas Okyanusundaki telefon kablosunun bakımıyla görevli iki uzman da, sonradan, gerçekleşme ihtimali milyonda bir olarak hesaplanan bir kaza sonucu, saatlerce ölitmle pençeleştiler. 

Roger Mallinson ve Roger Chapman adlarındaki iki uzman, Atlas Okyanusunda, İrlanda'nın 150 mil kadar güneybatısında Voyager isimli ana gemiye bağlı, altı metre uzunluğunda- ki minicik bir denizaltı olan “Pisces-3” isimli araçla dalış yaptılar. 35 
yaşındaki Mallinson mühendis, 28 
yaşındaki Chapman ise eski bir denizaltıcıydı. Çalıştıkları kuruluşta, Avrupa ile Amerika arasında Atlantiği aşan telefon kablosunun bakımıyla görevli ekiplerden birini oluşturuyorlardı. 


NASIL OLDU? 


1973 yılının 23 Ağustos günü de 
ilk saatlerde işler iyi gitti. Görevleri, telefon kablösunu, balıkçı gemilerinin derin su avları sırasında kopmaması, hasar görmemesi için mümkün olduğu kadar derine indirmekti. O gün kablonun yaklaşık bir kilometre kadarlık bölümü ile ilgilendiler. Ve ana gemiye, yarım Saate kadar yüzeye çekilebileceklerini bildirdiler. 

Minik denizaltı yukarı çekileceği zaman bir dalgıç dibe iniyor ve uzmanların dalış yaptıkları araca, bir ucu ana geminin çekicisine bağlı çelik halatı tutturuyordu. Daha sonra ana gemideki vinç çalıştırılıyor ve denizaltı yukarı alınıyordu. 

Yarım saat doldu. Uzmanlar denizaltı araçlarına yerleştiler. Dalgıç daldı. İşler normal şekilde yürüyor ve ana gemidekiler, dalgıcın halatı bağladıktan sonra vereceği “tamami, çekin” anlamına gelecek işaretini bekliyorlardı. Fakat tam bu anda, dalgıcın deli gibi tehlike işareti verdiği görüldü. 


MÜTHİŞ AN 

Dalgıç, vincin çelik halatını denizaltıya bağlarken, halat dip akıntıların etkisiyle, denizaltının su hazne-* lerinin kapanlarından birine dolanmış ve kapağın kilidini açıvermişti. Bir anda denizaltının hazneleri suyla doldu. Pisces-3 batıyordu. 

Ağırlaşan denizaltı, süratle dibe inmeye başladı. 53 metre uzunluğun-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BURUN BURUNA! 


eN 


- 


OKYANUSUN 
DiBİNDE 
76 SAAT 


Atlas (o Okyanusu'ndaki telefon kablolarını kontrol eden iki uzman 480 metre derinde çaresiz bekleşiyorlardı. İçinde bulundukları küçük denizaltı yukarı çekilirken bir aksilik olmuş ve dibe doğru hızla düşmüşlerdi. 


İşe İngiltere, 
Amerika karıştı. 


daki vinç halatı önce gerildi. Sonra, içine dolan su ile ağırlaşan küçük denizaltıyı tutabilecek kadar kalın olmadığı için koptu. Pisces-3 Okyanusun dibine doğru çökmesini sürdürdü. 

Düşmekte olan uzmanlar, başlarına geleni hemen farkettiler. Büyük bir soğukkanlılıkla, muhtemel bir yangını önlemek için elektrik devrelerini kapattılar. Dibe otururkenki çarpma- nın şiddetini hafifletebilmek için de etraflarını yumuşak şeylerle takviye ettiler. 

Bir an geldi, denizaltı, kuyruk bölümü alta gelmiş şekilde dibe oturdu. 
Denizin dibi balçık olduğundan, çarpma, umdukları kadar şiddetli olmadı. 
Birkaç dakika hareketsiz kalan uzmanlar, elektrik fenerleri ile aracın içini incelediler. Görünür bir hasar yoktu. 


DAHA SONRA 

Chapman durumu ana gemiye bildirdi. Ana gemideki görevlilerin tavsiyesi ise soğukkanlılıklarınıkaybetmemelerini söylemek oldu. Denizaltının içindeki hava onlara normal olarak 72 saat yetecekti. Çok az hareket ederlerse bu süre biraz daha uzayabilecekti. Fakat herhalde en kısa zaman- 


Kanada ve 


da yukarı çekilemezlerse, havasızlıktan boğulacakları kesindi. 

Ana gemideki ilgililer olayı, şirketin İngiltere'deki merkezine duyurdular. Batan deniz aracının benzeri olan Pisces-2 ve Pisces-4 adli denizaltıların olay yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Voyager isimli ana gemi bu iki aracı kazanın olduğu yere götürecek ve bu araçlar dibe inerek yanaşıp bağlanacaklardı. O zaman hepsi birden yukarı çekilebilecekti. 


İŞ UZUYOR 

Kurtarma işleminde yararlanılacak denizaltı araçlarından biri o sıralarda Norveç ile İngiltere arasındaki boru hattını denetliyordu. Diğeri ise Kanada'da idi. İki araç da bulundukları yerlerden uçaklarla Cok limanına getirildiler.Bu arada Amerika Deniz Kuvvetleri de 5 metre boyundaki ““Cuvr” isimli denizaltı kurtarma aracını yardıma gönderdi. 

Batık, Pisces-3 aracına çelik halat bağlanamaması halinde ne yapılması gerektiği de düşünüldü. Sür'atle şemsiye gibi açılabilen bir araç imâli plânlandı. Batık denizaltıya halat bağlanamazsa, bu aracı, dolanan hala- 


Azgın dalgalarla boğuşan kurtarma gemileri de korkulu saatler geçirdi. 


Kurtarma çalışmaları sırasında üst üste aksilikler oluy ordu.. 


tın açtığı kapıdan içeri sokacaklar, 

sonra şemsiye gibi açacaklardı. O zaman, batık cihazın içine girecek bu aracın sapına bağlı olan çelik halattan yararlanılarak Pisces-3 yukarı çekilebilecekti. Bu cihazdan iki tane yapıl- 


dı. 
İÇERİDE OLANLAR 

Hazırlıklar sürerken, 480 metre derinlikte dibe oturan minik denizaltının içindeki uzmanlar hiç de rahat 
değillerdi. Aracın içindeki sıcaklık 10 
dereceye düşmüştü. Rutubet oranı çok yükselmişti. Soğuktan içleri titriyordu. Biraz olsun ısınabilmek için birbirlerine sokuldular. 

Voyager isimli. geminin olay yerinden Cok limanına kadar gidip, oradaki kurtarma araçlarını alıp dönmesi 24 saat sürecekti. Voyager gidip gelene kadar batık araçla bağlantıyı devam ettirınesi için John Cabot isimli gemi olay yerine yollandı. 

Voyager döner dönmez, üzerine şemsiyeye benzer aracın monte edil- 


diği P-2 dalışa geçti. Fakat 380 metreye inildiğinde, şemsiyeye benzer aracın sapına bağlı çelik halat yine dolaştığı için batık denizaltıya ulaşamadı. 
EYVAH 

Bu defa Kanadalı uzmanların yönetimindeki P-4 daldı. 

P-4 bir süre dipte dolaştığı halde pusuladaki hata yüzünden batık denizaltıyı bulamadı. Pusuladaki hata çabuk farkedildi ve bu arıza giderildikten sonra yaptığı ikinci dalışta P-4, batık denizaltı aracının alt kısmına çelik halatı bağlayabildi. Ancak bu halat, aracı yukarı çekebilecek kadar sağlam olmadığından, sadece batık aracın yerini belirlemekte yararlı oldu. 

Geçen süre içinde, dolaşmış çekme halatı düzeltilen P-2 yeniden dâlışa geçti. Bu defa da daha suya girer girmez aratın içindeki alarm zilleri çalmaya başladı. Elektronik cihazlar araca su girdiği sinyalini veriyordu. 
Voyager hemen, P-2'yi tekrar yukarı 


Şamandira 


Piscesil 


Dibe çöken Pisces-3 aracı ile kurtarma gemileri, 


aldı. Durum incelendiğinde su girmediği, alarm sisteminin arıza yaptığı görüldü. P-2 üçüncü defa dalışa başladı. 

Bu defa işler tümüyle yolunda gitti. Şemsiye gibi açılan cihazın batık Pisces-3'ün açık kapağına yerleşürilmesi işlemi 50 dakika içinde başari ile gerçekleştirildi... 

İŞLER DÜZELİYOR 

Kurtarma görevlilerinin, üst üste gelen şanssızlıklardan gözleri korkmuştu. Bu defa işi şansa bırakmak istemiyorlardı. P-2'nin bağladığı çekme halatı ile yetinmediler. Amerikan Deniz Kuvvetlerinin verdiği Cuvr isimli denizaltı kurtarma aracını da dibe indirip, ondaki çekme halatı da batık denizaltıya taktılar. 

Voyager'deki elektrikli vinç çalıştırıldı. Batık denizaltı yavaş yavaş Su yüzüne çekildi. Kapak açıldı. Aracın içinde tam 76 saat ecel terleri döken iki uzman kurtarıldı. 

Roger Mallinson ve Roger Chapman 76 saat ölümle pençeleşmişlerdi ama kurtarma işinde çalışanlar da bu süre içinde, üst üste gelen şanssızlıklar yüzünden, en az onlar kadar heyecan çekmişlerdi. 


27 


28 


Gisvec'in çıkardığı pullarda neler var neler... 


Uçurtmalar-Çemberler-Salıncaklar... 


SVERİGE 2KR 


İSVEÇ posta idaresi kısa bir süre önce üç özel kart çıkarttı. Üzerlerindeki motifle- 


rin konusu "Çocuk Oyunları". 


Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların tarih boyunca aynı oyunları oynadığı biliniyor. Motiflerde de bu temaişleniyor. 


SVERİGE 150 


SVERİGE 140 


Uçak mektupları için kullanılacak olanlar 2 kronluk. 
Üzerinde uçurtma motifi var. 
Normal posta ile gönderilecekler için 1.5 kron kıymetinde olanlarda çember çeviren bir çocuk görülüyor. Posta kartının üzerinde de salıncakta sallanan bir kız çocuğu motifi var. Bunun kıymeti de 
14 kron. 


Damga koleksiyonculuğu 


PUL koleksiyonculuğunun gün imkânlara sahiptir. Bugün bir sürü 


den güne geliştiği bir gerçek. Düzenli 


olarak koleksiyon yapanların yanında, * 


bazı kimseler, “Posta Damgası” toplarlar, Bu kişiler için pulun teması veya üzerindeki motif hiç mi hiç önem taşımaz. İlgilendikleri tek şey, pulun iptali için kullanılan posta damgasıdır. 


Damga koleksiyonu, çok az masrafı gerektirir. Buna karşılık, kişiyi araştırmaya yönelttiğinden son derece yararlıdır. 

İşe küçük çapta bir koleksiyonla başlanabilir. Meselâ öncelikle, bir ildeki bütün posta merkezlerinde kullanılan damgalarla iptal edilmiş pullar toplanabilir. Bunda dikkat edilecek husus, zarftan yalnız pulun değil, damganın tümünün bulunduğu kısmın kesilmesidir, Bir de tabii, damganın okunaklı olmasi gerekir. 

Daha sonra gözler, koleksiyonun genişletilmesi için geçmişe çevrilir. 
Evvelce faaliyette iken sonradan kapanmış bir posta merkezinde kullanılan damga ile iptal edilmiş bir pulu bulmak, bu tür koleksiyon meraklıları için büyük önem taşır: 

Son yıllarda: başlıbaşına 'bir konu hâline gelen Damga “Koleksiyonuna merak saranlar özellikle bizde çok geniş 


bağımsız ülkenin topraklarının, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sı- 


nırları içinde olduğu düşünülüse, bu imkânın ne kadar geniş olduğu da kolayca anlaşılabilir. Bugün milli sınırlarımız dışında kalmış yerlerden, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki posta merkezlerinde kullanılan damga örneklerini araştırmak ve bulmak elbette ki pek kolay bir. şey değildir. 
Ancak böyle bir araştırma, genel 


kültürü genişletme yönünden büyük fayda sağlar. 3. R 
Damga koleksiyonu yapanlar günümüzde kendilerini bu işe öylesine kaptırmışlardır ki, ellerindeki, normal koleksiyon yapanlar için büyük kıymet taşıyan bir pulu, üzerinde, kendileri- nin ilgi duyduğu bir posta merkezi- nin damgasını taşıyan son derece kıymetsiz bir pulla değiştirmekte bir an bile tereddüt etmezler. Çünkü onlar için en önemli şey, pul değil, üzerindeki posta merkezi damgasıdır. 


> 14 Yazan ve resimleyen, ŞAHAP 


AYRAN 


————— 


malar başlamıştı. Çinli misafirlerin de konuk 


ÖZET: Bundan yüzyıllarca önceydi.. Bir Türk köyünde, cesaret ve hüner isteyen Yarışı da iddialıydı. Az sonra bu dalda en İyi üç 


olduğu İlk varısmalara bütün Türk gençleri katıldı.. Tengiz, ok atma konusun, okçu arasına girdi. 

Fakat Çinti misafirler, Türklerin şen şakrak yaşayışlarından ve Yarışma sonuç larından ürküp, gizli planlar kurmağa niyetlendiler. Komşu ülkelerle birleşerek Türkleri bozup ezmenin tam zamanıydı. 


ONLDRIN 
BNLASMALAZINA 
| ENGEL OLMALIYIZ . 
ÇFöce MAĞEMLAR 
ÜLLESİMİ ETLİMİZE 
AUZSAK ÖTEKİLER DE 
KOLAY KOLAY SİN 
İLE BZLESNEZLER 


BİPLE SS R2. 
DE YİNE ONLARI 
TEPE Eriz.. AMA 
DAHA FAZLA a 
DÖLÜLÜR.. 


| TENGZ, 
HANLI DİL ÖĞRENDİ 
AMA BAZI LİSANLARI 
YİNE DE BİLMEZ... 
BILGİN PEDE 
BÜTÜN O DİLLERİ 
BİUR... 
ONUN PA 


a UYANDIZMAMAK içiN 
ÖRALAÇA ZİR MALE GÖLÜNÜSÜ 

İLE GİTMELİ: BİLGİN ri mz 
VE İPEK... ÜCÜNÜZ. GİDECEK SİNİZ . 


BİLGİN DEDE TENGİZ 
NE İPEK me ARABA N N ile YOLA KOYULDULAR... l CUNKU , 


ARSLAN ADAMLAR 
ÜLLESİ DE OZAYA 
YAKINDIZ .. UZUN YoLPA 
? ONLAZIN BASİT 
7 Sia Üre i LİSANLARINI PA SİZLERE 
İN UÜ i ! Zi 
Gbibi BOYA SELİM i ÖĞLETİCİM... 
N GÜNEYE İNECEĞİZ.. 
ÖNCE KÖPEKBALIĞI 
MEZHEBİNE BAĞLI 
OLANLARIN ÜLKESİNE 
GİDECEĞİZ .. 


GEVENNEMİ SİZ SÜRATLE 
İLERIi ATILDI. 


GİTMEKTE TATLI 
OLUYOZ HANI... 


DİBINDEN GELMEK ZOZUN — DAYIZ... PÜSLÜZEN KAYALAR BiZE <ARPMAZSA İYiniz.. 


LZGN 
KÜL VE 

KAYA 
YAĞIYOZ.! 


NV meseş 


OLUR MU? 


v4 ÇENENİ 


TUTSANA 
SEN 1 TANRIM | 
BiZE YARDIM 
ET. 


ARİBA iz 
KARUP DENRILDI 
YANIYOR... 
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BİL&N DEDE MAĞALAMSI 


BİZ OYUĞA YUNARLANMIS.. B 


SİMDİLİK. TEHLİKEDE 
DEĞİL İPEĞİ BURADAN 


ACELE VACIRMALI.. 


İ : 
| DERBİNLİKLER 
İPE KANBOL- 


-SONZA DÖNÜP 
BİLGİN DEDEMİ ALIRIM 
O PA SERSEMLEMİS 
HALDEYDİ BE vi DE 
YENDİNE GELMİSTİR... 


HALBUKİ BİLGİN 

DEDE KENDİNE 

GELMİS .AM 
SARKEN.. 


if 
ENA? 


AYAĞIMIN 
ALTINDAKİ 
A ToPgak 
UN, YANIYOR -- k 


A. BİLGİN DEDE 
YOK... KURTULMUŞ 
OLABİLC BELKİ 
TOZ- DUMANDAN 
BİRBİRİMİZİ | 
GÖRMEMİSİZDİR.. 


DEVAMI HAFTAVA 


Dünyaya 24 saat mühlet Ni 


ELROKRİSTAL 4. 
DÜNYANIN EN İLEZİ 


e e. 
/ 
DENEY LABOZATLARI | 


akisi Tesa z K vaa ny 


3 ri 
AA kayan aki 


“ # NUMUNELERİN SERVİSİSA ERİNESİNİ Gös- PON YAPISI NTEREN TEST— ÖZEL LASER 
ER NE DE — ISTİYOC, BiZ RUMDAL DE TERMİK 


> 


SİMDİ SENDE GÖZE- 


ği 


TRAKAT COK ACELE. 
(OS LABORATUA- 
IZININ ISISI DAYAN> 
Miyop .. 


SONZA DEDİM. 
SİMDİ OTURUN 
VE DİNLEYİN. 


$ LİMSE İNANMIYOZ.. 
i BU cok BÜYÜK BİZ 


YALAN YADACOZ sl) £ÖTÜ BEZ ŞAKA. 
SAGEZÇEĞİ SİLME - 

— İk, LİYİ, 


İSTER YALAN OLSUN is— 
TER DOĞRU HABE, BU- 


NASIL ? 90 PALANDALACA 
HALA DENAM EDİYOZLAZ 


M2 BL İŞ KAPANMA - 
Dı MI? 


HE DE SAKA YAPMIYO2 GAL/- 


-- SİMDİ BU cocUksu YA- <İ BERE İMZASI ATAN SAH/S , 


.MAKVEDECEK BJE 
FELAKETTEN söz. 
mma ai ai Gi 


BU” Ye! “/SPAT ETMEK 
/SİN BUGÜN UFAK ÇAPA 
BİZ Hü YAPACAZMIS.. 


YİRMİ DAKİKA SONZA TELE-FONLA YÜUCUMU GÖSTERE -) 
CEĞİ YERİ BİZE BİLDİBE - 

ÇEKİ TELEFON HATTIN! 
STUDYO MERZLEZNE ZAG— LAYACAĞIM.. SİZE DUSEM 

YAPIN FEL ALET 
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DENEMEYİ DÜN ELDE. 
EDİLEN —o 


YILISININ TEHDİDİ 
DAHA ÖNEMLİ > 
SAKASI york. 
SOCSDKLAPR! 


SOK cinnpi.' 


EL SAZLATANLAZA 

İNANMIYOR SOUNLZ, 

SÜVENMİYOZSUNUZ 
DEĞİLMİ? 


BL OLAYI ONBES GÜN- 
DEN BELİ BEN TAKİP EDIYORUM..GÖNDEP DİK - 
LEZ! MESAJPA “DELİ” 
KELİMESİ DİKKATİMİ 
ESETİ. TEHDİT EDEN 

NE DEDİĞİNİ BİLİYOR 


> BC DE Şo 
“Ylcl” DEYİMİ 
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Hepimiz, sık sık yabancılarla, daha önce yüzünü hiç görmediklerimizle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir kısmıyla günlük hayatın gereği olarak yüz yüze geldiğimiz halde, bazılarıyla ilişkimiz isteğimiz dışında oluyor. 
Kapımıza gelen dilenci veya satıcılar gibi. Ya da sokakta bize adres soranlar gibi.. Bütün bu yabancı kişilere karşı iyi davranmak, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışmak; birşey yapamasak bile kibarca cevap vermek gerektiğini biliyorsunuz. 


Ancak, her zaman düşünemeyeceğiniz bir durum daha var: Bekleme- 


Evini temiz tutmayan kendini sokakta buluyordu 


Bundan on yıl önce İstanbul Belediye Başkanlığı yapan Dr. Fahri Atabek, çok değişik ve ilginç bir karar uygulatmaya başlamıştı. Belediye Temizlik Ekipleri, şüphelendikleri her evin temizlik durumunu kontrol ediyorlardı. Eğer oturanlar eve iyi bakmıyor, pis kokuları etrafa yayıyorlarsa yandılar demekti. Bir ihtardan sonra kim varsa dışarıya çıkarıp evi mühürlüyorlardı. Hani, bazı dükkânları mühürlerler ya, aynen öyle... Belli bir süre sonra ev tekrar açılıyor ve temizliği sağlanıyordu. Mühürlemeye rağmen ev yine temiz tutulmuyorsa, o ailenin artık 
orada oturması yasaklanıyordu. 1970 
yılı yaz aylarında İstanbul'da birçok ev bu şekilde mühürlenmişti. 


Yabancılara karşı nasıl davranmalı? 


den karşımıza çıkıveren her yabancı iyi niyetli değildir. İçlerinde kötü gaye güdenleri de bulunabilir. Gazetelerde okumuş ya da duymuşsunuzdur. 
Soymak istediği eve dilenci gibi yaklaşan ya da kaçırmak istediği çocuklara aşırı yakınlık gösteren kötü niyetli erkek veya kadınlar eksik olmuyor. 

Herkese kibar ve iyi davranmaya evet ama, hiç tanımadıklarımıza karşı temkinli (uyanık) olmak zorundayız. Yabancılara eski bir tanıdıkmış gibi yakınlık göstermenin doğru olmadığını yaşanılan olaylar ortaya koyuyor. 


SİĞİL DENİLEN TÜMÖRLER 


“Siğil”leri bilirsiniz. Özellikle ellerde olmak üzere vücudumuzun bazı yerlerinde görülen küçük kabarcıklardır. Siğiller aslında zararsız tümörlerdir. Eskiden niçin meydana geldiği bilinmiyordu. Ama şimdi sebebi biliniyor ve kolayca tedavi ediliyor. 


Doktorlar, siğillerin virüsten ileri geldiğini söylüyor. Ancak basit bir kabarcık olmasına rağmen, yoketmek için yapılan bilgisiz tedaviler yüzünden tehlikeli olabilirlermiş. “Siğillerinizle sakın oynamayın!" diyor doktorlar. Yoksa kansere bile sebep olabilirmiş o minnacık et parçaları. Ya da vücudun her yanına yayılabilirmiş. 


Doktora ya da bir sağlik kurumu- 
'na gidildiğinde siğillerin tedâvisi çok kolay ve tehlikesiz... Bazen psikolojik sebeplerle de siğillerin üreyebileceği- 
.ni belirten doktorlar, bu alanda telki- nin de iyi bir tedavi usulü olduğunu ifade ediyorlar. 
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31 EKİM 1980 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR Türkiye'nin en küçük haftalık gazetesi 


Tercüman 


çocu 


K e © 
Gi Mini 
«Doğumundan ölümüne Atatürk» 


sergisi yeniden açıldı 


* Geçen yıl Kadıköy'de açılan sergi, bu yıl da Taksim tarafında tekrarlanıyor. 


Geçen yılın Kasım ayında Kadıköy'de açılan “Doğumundan Ölümüne Atatürk” adlı sergi, Türkiye İş Bankası'nın Parmakkapı'daki Taksim Sanat Galerisinde yeniden açıldı.Rah- mi Ertemiz, M.Baha Çavuşgil, Zekeriya Çelikbilekli,  Althan Enson ve Gürdal Duyar adlı 


rölyef tarzındaki eserlerinden oluşan sergi, 8 Kasım tarihine kadar açık kalacak. 10-15 Kasım tarihleri arasında ise, aynı galeride “Atatürk Haftası” düzenlenecek. 


Fotoğrafta, eserleri sergilenen sanatçılardan üçü görüönümüzdeki yıl atılacagını söyledi. 


Bakan, Kültür Bakanlığı'nın . Milli Eğitim Bakanlığı ile gençliğin yetişmesi konusunda işbirliği yaptığını da belirtti ve “Türk gençlerini bunalımdan kurtaracak yeni eğitim ve kültür programları hazırlanacaktır. Türk olmanın gururunu taşıyan gençler, Türkiye'nin * kalkınması için, hiçbir karşılık beklemeden . çalışacaklardır” dedi. 


Türkiye'nin dördüncü büyük demir çelik tesisi olan Sivas Fabrikalarının inşaatı hızla devam ediyor.Fabrikanın 
2 milyon ton işleme kapasitesi ile 
1987 yılında birinci, ertesi Yıl ise 
ikinci bölümünün üretime geçeceği açıklandı. Beşinci demir çelik fabrikasının ise, Samsun veya Trabzon illerin- de kurulması için etüdler yapılıyor. 

Öte yandan İskenderun ve Ereğli demir çelik fabrikalarının kapasitesini arttırma çalışmaları hızlandırıldı. 
Yapılacak genişletme ile, İskenderun Demir çelik fabrikalarının halen 1.2 
milyon ton olan üretimi, 1982'de 2.2 
1987'de 6 milyon tona çıkarılacak. 


Demir Çelik fabrikalarımız a 


sanatçıların resim, heykel ve lüyor. 
UZAYDA BİRKAÇ YIL 
KALMA PROJELERİ 
ELE ALINIYOR 
Sovyet koz otlar, 
Atatürk dci. Popov ie Yöleey ini N ; Ryumin, 185 gün süre Yeni D 
Kültür Merkezi nin Çelik fabri, ile uzayda kalarak rekor temeli 1981'de kaları üreti- kırdılar, ve sağlıkları yerin» me geçerken de olarak dünyaya döndüatılacak : İskenderun ler. 
İL ği ve Ereğli Bilim adamları yapılan e fabrikalarının tecrübenin çok olumlu so- 
*doğum yıldönümü kut- da kapasitesi nuçlar verdiğini bildirerek lama çalışmaları hakkın- arttırılıyor. İ bundan böyle uzayda daha da açıklamalarda bulu- Yanda Ereğli i uzun Süre kalma çalışmanurken, Atatürk Kültür mn larının yapılacağını söyle - Merkezi temelinin de Yabriküsı.. diler. 


rtıyor 


Ereğli demir çelik fabrikalarının ise 2 
milyon ton olan üretimi 1984 de 4.4 
milyon ton olacak. 


Bu arada Devlet Plânlama Teşkilâti- nın tahminlerine göre, 1978 sonu itibariyle kişi başına 100 kilonun altında olan swı çelik üretimi, 1990 yılında 
480 kilograma çıkacak, Genellikle kişi 
başına 400 kilogram üzerinde çelik üretimi olan ülkeler kalkınmış ülke sınıfına girdiği için, Türkiye'de o duruma gelecek. Ancak bu hesap plân hedeflerinin ve yatırımların ön görülen süreler içinde gerçekleştirilmesine bağlı bulunuyor. 


dünyadan 


Ülkemizden ve en son haberler 


yerini alıyor 


Enerji darboğazına harıl harıl çare arayan bilim adamları, güneş pillerine büyük ümit bağladılar. 
Üretimi hızla sürdürülen bu ilgi çekici pillerin, 10 yıl 

adeta bir ekonomi devrimi yaratacağı öne yor. 

İçinde silikon ve elektronik devreler bulunan güneş pilleri, Mısırın Nil nehrinden alınan suyu çevreye dağıtmakta kullanılan su pompalarını çalıştırıyor. Fildişi Kıyısı'ndaki köy ilkokullarının televizyonları, güneş pilleriyle işliyor. 

Birkaç yıl sonra, Avusturya Demiryolları haberleşmesi için gerekli olan 30 KW gücündeki elektrik, artık güneş pilleriyle sağlanacak. Suudi Arabistan” da ise, şehir ve köyler, kendi kendine şarj edön bu pillerle çalışacak. 


Bir kadının 45. çocuğu olacak 


kadar 44 çocuk dünyaya getirmiş. Kendisi de, kocası katırcı Gerardo 


Şili'de, Leontine Espinoze adlı bir kadın, çocuk sahibi olmakta 


Güneş pilleri elektriğin 


erişilmez bir dünya re- Albino da, çocukları koru kırdı. çok seviyorlar. 
Santiago yakınla- Bayan o Leontine, 


rındaki Puerto den San Antonio kasabasında yaşayan Leontine Espinoze 55 yaşında, Şimdiye 


önümüzdeki yaz başlarında, kırkbeşindi çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor. 


Devletin topladığı 


yıllık gelir 404 milyar lira 


Maliye Bakanlığı'n- dan verilen bilgiye göre, 
1979 mali yılı içinde, 403 
milyar 806 milyon liralık vergi geliri sağlandı. Bunun 190 milyar 525 milyon lirası gelir. vergisi, 
110 milyar lirası mal ve 
hizmetlerden alınan dolaylı vergiler, 70 milyar lirası bütçe geliri, 2 milyar 836 milyon lirası 


servet vergisi olarak tahsil edildi, geri kalanı da diğer kaynaklardan toplandı. 


Gelir vergisindeki en büyük dilimi, 125 milyar lira ile ücretliler ödedi. 
Kalan 65 milyar lira ise, yıllık beyanname verenlerle, götürü vergi ödeyenlerden alındı. 


Oyuncak sergisine büyükler bayıldı 


İstanbul Sanayi Odası tarafından, Galatasaray'daki Odakule' de “İkinci Çocuk Oyuncakları ve Gereçleri” Sergisi açıldı ve oyuncak imâl eden kuruluşların yenilikleri ziyaretçilere gösterildi. 
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Sanayi Odası Başkanı İbrahim Bodur, “Çocuk oyuncakları üretiminin daha ciddi biçimde ele alındığını ve yurdumuzda büyük gelişmeler sağlandığını” bildirdi, 

Sergide, Türkiye'de imğl edilen çocuk oyuncaklarında eğitim unsurlarının ağırlık kazanmaya başladığı ve bu amaca yönelik üretime geçildiği dikkati çekti. Özellikle, zekâ geliştirmeye yarayan tahta oyuncaklar, hem çocukların hem büyüklerin ilgisini çekti. İlgililer, bu dalda Almanya ve Japonya seviyesine yaklaşmakta olduğumuzu bildirdiler. 

KUBADABAD SARAYI 

VE ÇEVRESİ 


TURİSTİK HÂLE 
GETİRİLİYOR 


Konya Selçuk Üniversitesl'nce, Beyşehir gölünün güney-batı yakasında sürdürülen kazılar Sırasında, Kubadabad Sarayı çevresinde yeni kalıntılar bulundu. 

Temizlenmesine Çalışılan kalıntıların büyük tarih? değer taşıdığını belirten ilgililer Türk turizmine katkıda bulunabilmek #çin' Selçuklu Sultanı 1, Alğeddin Keykubad tarafından Yaptırılan Sarayın orjinal bir şehir kompozisyonu haline getirilmek istendiği söylediler. 
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ŞMovanin güzel olduğu bir gün küçük Murat, kırlara, dolaşma- ya çıktı. Ulu ağaçların, yemyeşil otların arasında gezerken, birden, önünde bir tavşanın hoplaya zıplaya kaçtığını gördü. 

Neşeyle bağırmaya başladı: 

-Hop! Hop!.. 

Aynı anda sözlerinin, karşısındaki ormanın içlerinden tekrarlandığını duydu: 

-Hop! Hop!.. 


e 


— 


W 


ke 


ğunu bilmediğinden ,ormana birinin saklanmış olduğunu düşündü. 


bağırdı: 
-Kimsin sen? 
Sihirli ses tekrarladı: -Kimsin sen? 


kızan Murat devam etti: 

-Sen bir aptalsın! 

Sözler aynı şekilde geri geldi. 

Küçük çocuk iyiden iyiye sinirlenmişti. Aklına gelen her kötü sözü söyledi. Ve tabii her cümlesi geri döndü. 

Büsbütün hırslanan Murat, bütün cesaretini toplayıp ormanın içlerine doğru yürüdü. Sesin sahibini aramaya başladı. Niyeti, ondan öcünü almaktı. Aradı, taradı ve tabii kimseyi bulamadı. 

Üzgün, şaşkın koşa koşa eve döndü. Hiç vakit kaybetmeden, soluk soluğa annesine, başına gelen- 
> 


< 5 ) a 
İZ ğa Ne — 


leri bir bir anlattı. Annesi gülerek dinledi, dinledi. Oğlunun sözleri 


bitince başını okşayarak konuşmaya başladı: 


-Bu sefer yanıldın Murat. Kimse sana kötü bir şey söylemedi. Bütün duydukların, senin sesindi. Söylediklerinin tekrarı idi. Buna yankı derler. 
Eğer sen güzel şeyler söyleseydin. 
Güzel şeyler işitirdin. Bu, gerçek hayatta da böyledir. Başkalarının bize karşı tutumu, genellikle, bizim onlara karşı olan davranışlarımızın 


Şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutuyordu. Yankı'nın ne oldu- 


Bu defa sesin geldiği yere dönüp 


Kendisi ile alay edildiğini sanıp 


yankısıdır. Etrafımıza iyi davranır, güzel hareket edersek, onlar da bize 


aynı muameleyi yaparlar. Kaba ve haksız şekilde hareket edersek, onlardan da farklı bir şey beklemeye hakkımız olmaz. Diken eken, gül devşirmez. Atalarımızın ne dediğini hiç unutma. Ne ekersen, onu biçersin. 


Murat annesinin sözlerini başı önünde dinledi. Sonra biraz düşündü. Ve gülümseyerek konuştu: 

-Galiba haklısın anneciğim... 


Kizaleler SEyfANı 3. 


ÖZET: Morales Karakorsan'ı İspanyollara teslim ederek gemisi ile hanize belgelerini alıp kaçmıştı. Hazineden haberi olan Karakorsan'ın oğlu Erik babası- nın gemisini kurtararak hazineyl bulmak üzere yola koyuldu. Morales'de yeni bir gemi peşindeydi. Erik fırtınaya yakalanmış, gemisiyle karaya bindirme ve buzdağlarına çarparak parçalanma tehlikesiyle karşı ka ald 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ÖZET : Hapisten çıkan Red, Komançinin çiftliğinde kalmaktadır. Kasabalarına Marlov ve çetesi musallat olur. Şerif onları durdurabilmek için Red'i kendisine yardımcı yapmıştır. Çete saldırıya geçmiştir. Yakalanan şerifi haydutlar asmaya hazırlanırken bir silah sesi onları durdurur. 
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YAKALANIN ep ie 
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İÇİ YS İYİLER AZASINDA - in n ; Tipe İSIN! BU ATI MAHMUZLA R / Na, . 


Ng ME — 


BU SIZADA İİİ YALANI BİZAK! DAYANAMAMI 
| ELVEDA VAST COK YANILMISIM.. 
| SEN GİT VE WALLACE'A YAZDIM 
—JİST.! CABUK iKi GE EL ATES EDEBİLECEK AGUCUM VA2.. 
ÇK, ENİ GÖZMEZLERSE İyi, AMA BU BİLE UZUN SÜRMEZ .KURSUNLARI Mn HAMAM BİLE..koş! 
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ÖĞRETMENLERİM 
Bilgi kapılarını açan Yükselmemi sağlayan 


-Dertlerime ortak olan 


Benim canım öğretmenlerim 


Acımı, sevincimi paylaşan 
- İyi bir insan olmamı sağlayan 

Okulu, okumayı sevdiren - 

Benim canım öğretmenlerim 


Annem ve babamdan sonra 
En değerli varlığım 

Okul ise ikinci yuvam 

Benim canım öğretmenlerim; 


Erdoğan Büyükçapar. 
z KAHRAMANMARAŞ 


ie dazışız — l 


Avni KALENDER-ANKARA 


lo geldi. 

“Bu defâ öbürü anlatmaya başladı: 

“Geçen gün ben de balığa çıkmıştım. Akşama kadar balık tuttum. Gece de tutayım diye yanımda fener de getirmiştim. Fakat fenerim denize düştü ve kayboldu. Dün, tekrar balığa çıktığımda oltama birşey takıldığını anladım. Çıkardığımda bir de ne göreyim, benim fenerim! Üstelik 


Abdurrahman-Rüstem TEMEL GÜRÜN SAKAT HAYVAN 


hâlâ yanıyordu. -Söyle bakalım; deve hângi tür hayvan- 
-Hadi ordan! O güne kadar fener lardandır? : çoktan sönerdi. * -Sakat hayvanlâr türünden. 


-Ne demek istiyörsün? 


-Sen tuttuğun balığı 20 kiloya i -Bütün develer kamburdeğil i 


düşürürsen ben de fenerimi düştüğü akşam söndürürüm..... 
Ali MEHMETOĞLU-İSTANBUL 


SOLDAN SAĞA: 
T-Dört büyük melekten biri. 

* 2- Ülkemiz topraklarında fazlaca bulunan bir ma- den türü- Bir ajansımızın kısa yazılışı. 

3- Güneyde bir ilimiz. 

4- Tersi, kişiye ait olan; Bir nota. 

5- Erkek veya kız evlâdın çocuğu: 

6- Hz. Muhammed'in annesinin adı. 

7- Kap-kacak veya kitaplarımızı dizmeye yarayan bölmeler- Rutubet, YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
T- Ege bölgemizde tarih? 
ilçelerimizden biri, 


2- Tersi usul, metod, türü anlamına, -Eski dil- de su. 


3- Otomatik baskı makinalarından 

4- Dünyanın büyük ne- : hirlerinden biri. 

5- Kuzey ülkelerinde ta-Şimacılıkta da kullanılan geyik cinsi. 

6-Bir nota-Tersi, akıl 7-Tersi, Egede'tarihi illerimizden biri. 


HAZIRLAYAN: 
Cemal AYDOĞAN 
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GARİP YARATIK 


Bir garip yaratık. Bu 


garip yaratık yedi hayvanın karması. Bu hayvanların hangileri olduğunu bakalım he- 1? 
men bulabilecek misiniz? 


DİKKATİNİZİ ÖLÇÜN 
Hasta, doktor, hastabakıcılar. Bir hastane odası. İki resim de ilk bakışta aynı gibi görülüyor. Fakat aslında iki resim arasında tam sekiz fark var. 


HAİN KURT 


Anne keçinin yavrularına toplamak için ormana gidişini fı kurt çiftliğe yaklaşmış. Ancak a döndüğünü görünce bir yerlere sak Resme biraz dikkatli bakarsanız ku nereye saklanmış olduğunu bulabileceksi- 


niz. | 
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690-69-00 
ŞİFRELİ SAYILAR 


Bu toplama, çıkartma ve çarpma işlemlerinde her şeklin, bir sayı yerine kullanıldığını biliyoruz. 
Şekillerin sayı değerlerini bulabilirsek, bütün işlemler doğru çıkıyor. 

Elimizdeki o ipucu yukarıdan aşağı en soldaki toplamanın sonucunu gösteren üçlü grubun sayı değerinin 295 olduğu. Hangi şekillerin 2, 9 ve 5 yerine kullanılmış olduğunu öğrendiniz. Bu şekilleri gördüğünüz yerlere sayı değerlerini yazın. Sonra yine, yukarıdan aşağı en soldaki toplamayı inceleyin. 
Hangi şekillerin 3 ve 6 yerine kullanılmış olduğunu anlayabileceksiniz. Ondan sonrası da pek zor 


değil zaten. 
ÖNCE BAK, SONRA BUL 
Kimin hafızasının daha kuvvetli olduğunu ortaya koyacak 8-4-3-—1 eğlenceli bir oyun. Bu oyunu, arkadaşlarınızla veya ailenizin fertleri ile 
8 4 3-4 oynayabilirsiniz. 
8 4 3-5 Bu resmi, oyuna katılan herkesin yarım dakika süre ile 
AN incelemesini isteyin. Sonra her birine birer kâğıt kalem verip, sorulacak 
8 4 3-6 soruların cevaplarını birbirlerine göstermeden yazmalarını isteyin. 
8 4 3-7 Sorular tamamlandıktan sonra resmi ortaya koyup, herkesin, 
8 4 3-9 sorulardan kaçını doğru cevaplandırdığını belirleyin. Her doğru cevaba 
bir puan vererek, kimin hafızasının daha kuvwvetli olduğunu anlayabilir- 
8 4 3-12 siniz. 
8 4 3-15 Sorular şunlar: 
8 4 3-29 1-Soldaki sporcunun formasının arkasında hangi harf var? 
üz 2- Köpeğin ağzında ne var? 
8 4 3-35 3- Merdivenin kaç basamağı kırık? 
8 4 3-36 4- Kum çuvalını tutan zincirin kaç halkası var? 
8 4 3-96 5- Sporculardan sakallı olan var mı? 
6- Boks çalışan sporcuda bir anormallik farkettinizse bu nedir? 
7- Kum torbası sağlam mı? 
GİTİ İKİ 8- Ağırlık kaldıran sporcunun hangi ayağı çıplak? 
EŞİTLİĞİ SAĞLAYIN 9- Ağırlık kaldıran sporcunun formasındaki çizgiler enine mi boyuna mı? > 


Bu eşitlikleri sağlamak için aralara *, -, XxX ve # işaretleri koymamız gerekiyor. Meselâ ilk eşitlik iki yere de - işareti konarak 


“ sağlanabiliyor. 8 den 4 çıkınca 4 i 96-5X4X8 kalıyor, 4 den de 3 çıkınca sonuç 1 185-681-945 '26-P4481 “96—EXh 48 'G6—EİPX8 oluyor. S62 — $9Z -- zg :1ğe$e uepueyni *6Z-E-PX8 'G1—-64-p48 

Siz de diğer sıralara , -, x, 18$-2646Z (— 21-$X9-8'6-6418'/-6 48 


Ve“ işaretlerinden uygun olanlari 681 KL-E98 *945— g1 x 2g :eğeş 9 — gıpig/g— 6 b —BE EB koyarak doğru sonucu alabilirsiniz. VPS :MFWAVS JTTMA$ 1-S-F-8'NJAFT9VS J9TTLI$I 


